
Informatie voor vrijwilligers  

 
Huis voor de Pelgrim 

Je hebt aangegeven belangstelling te hebben voor 

vrijwilligerswerk bij het Huis voor de Pelgrim. Dat 

stellen we zeer op prijs. We hopen dat je na het lezen 

van deze informatie nog enthousiaster bent en dat we je 

binnenkort daadwerkelijk als nieuwe medewerker 

mogen verwelkomen. 

Het Huis voor de Pelgrim organiseert al bijna 100 jaar 

bedevaarten en bezinningsreizen naar diverse plekken 

in Europa en daarbuiten. Denk daarbij aan plaatsen als 

Lourdes, Banneux, Rome, Israël, Santiago de Compos-

tela, Ierland, Zuid-Italië, etc. Per jaar begeleiden we 

enkele duizenden mensen tijdens een bedevaartreis. 

Onze grootste reizen zijn de bedevaarten naar Lourdes. 

Aan deze reizen nemen per keer gemiddeld 500-750 

mensen deel. 

Vrijwilliger worden 

De reizen organiseren we vanuit ons kantoor in 

Maastricht. Daaraan werken ook vrijwilligers mee in 

allerlei verschillende functies. Dat kan variëren van het 

begeleiden van een groep mensen als reisleider tot en 

met logistiek werk, het verzorgen van maaltijden en het 

verlenen van medische verzorging. Het is met name aan 

de inzet van vrijwilligers te danken dat veel pelgrims  

– zoals we de deelnemers aan onze reizen noemen – een 

onvergetelijke week beleven.  

Het aantal vrijwilligers verschilt per reis en per 

bestemming. Voor sommige reizen zijn maar één of 

twee medewerkers nodig, maar met name tijdens de 

bedevaarten naar Lourdes en Banneux worden elk jaar 

honderden vrijwilligers ingezet.  

Huis voor de Pelgrim 
Onze reizen brengen je verder 



Aan deze reizen nemen namelijk ook mensen deel die 

onderweg en op de plaats van bestemming hulp of 

verzorging nodig hebben. Dat kan het duwen van een 

rolstoel zijn, het helpen met eten of aankleden of zelfs 

volledige persoonlijke verzorging. Voor sommige 

functies is het noodzakelijk dat je daarvoor officieel 

gekwalificeerd bent.  

 

Betrokkenheid 

Een bedevaart is iets anders dan een gewone 

vakantiereis. Pelgrims verwachten tijdens een bedevaart 

naar een religieuze bestemming méér dan ‘er even uit 

zijn’ en ‘ontspanning’. Daarom luidt onze slogan ook: 

‘Onze reizen brengen je verder’. Letterlijk, maar ook 

figuurlijk. Een bedevaart of pelgrimstocht is een 

religieuze en spirituele ervaring. We bidden samen. We 

zingen samen. We gaan samen naar de kerk en beleven 

samen momenten van bezinning.  

Daarnaast is er ook tijdens een bedevaart volop ruimte 

voor plezier en toeristische uitstapjes. Uit ervaring 

weten we dat een combinatie van die twee elementen 

(ontspanning en serieuze momenten) heel goed samen 

gaat. Van jou als medewerker wordt gevraagd de 

pelgrims hierbij te begeleiden en indien nodig te 

ondersteunen.  

 

Dat kan zijn door te luisteren naar hun levensverhaal 

(hun lief en leed), door hen met zorg en liefde te 

omringen, door ze in Lourdes naar de Grot te 

begeleiden of in Banneux naar de Verschijningskapel en 

soms ook door samen souvenirs te kopen of een kopje 

koffie te drinken.  

Dit vereist respect voor de mens en zijn overtuiging. 

Het vraagt van jezelf ook een open houding naar het 

christelijk geloof en religiositeit. Ook als vrijwilliger ben 

je pelgrim. Deelnemen aan een van onze reizen is 

daarom ook een uitnodiging om geen buitenstaander te 

blijven, die alleen maar een opdracht uitvoert, maar 

echt mee te doen.  

 

Taken 

Tijdens een bedevaart geven mensen om mensen. Als je 

dat wilt ervaren, ben je van harte welkom. We kunnen 

je hulp goed gebruiken. Afhankelijk van de reis is er 

behoefte aan reisleiders/hotelleiders, brancardiers, 

huishoudelijke medewerkers, verzorgenden, 

verpleegkundigen, artsen en pastores. Deze laatste 

functies kunnen uiteraard alleen uitgeoefend worden 

door mensen die daartoe bekwaam en bevoegd zijn.  

 

 

Reisleider 

Een reisleider logeert met een groep van enkele 

tientallen pelgrims in één hotel en trekt gedurende de 

hele reis samen met hen op. De reisleider is de gids van 

de groep, legt het programma uit, vertelt wat er 

onderweg te zien is, zorgt dat de pelgrims op tijd bij de 

diverse programmaonderdelen zijn en overlegt ook met 

het hotel als er vragen of klachten zijn. De reisleider is 

de intermediair tussen de pelgrims en onze 

bedevaartorganisatie. 

 

Brancardier 

De naam brancardier dateert uit een tijd dat zieke of 

gehandicapte pelgrims hoofdzakelijk per brancard 

vervoerd werden. De brancardiers waren de dragers van 

de brancards. Tegenwoordig verrichten brancardiers 

veelzijdige logistieke en ondersteunende 

werkzaamheden ten behoeve van de pelgrims en 

zorgvrijwilligers. Het zijn ‘hospitaliteitmedewerkers’. 

Dit staat voor het mogelijk maken van een gastvrije 

ontvangst van de pelgrims en bestaat uit het duwen van 

rolstoelen, het sjouwen van koffers, maar ook: banden 

plakken, inkopen doen, koffie uitdelen of gewoon een 

praatje maken, al naar gelang er behoefte aan is.  



 

 

Zorgvrijwilliger 

Tijdens de bedevaarten waaraan ook mindervaliden of 

zorgbehoeftige pelgrims deelnemen, reizen er ook 

zorgvrijwilligers mee. De zorgvrijwilligers houden zich 

bezig met de persoonlijke verzorging en verpleging van 

pelgrims die dit nodig hebben.  

Er zijn verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. 

Van verpleegkundigen wordt verwacht dat zij hiervoor 

een professionele opleiding hebben gehad en BIG-

geregistreerd zijn. 

 

Catering 

De vrijwilligers van de catering verzorgen de 

koffierondes, helpen met brood smeren, serveren 

maaltijden en denken mee over eventuele diëten. 

 

Artsen 

Omdat aan sommige van onze bedevaarten kwetsbare 

mensen deelnemen, is tijdens deze reizen (Lourdes, 

Banneux) altijd een team van eigen artsen aanwezig. 

Tijdens de bedevaart zijn zij op huisartsniveau 

verantwoordelijk voor de medische zorg van de 

pelgrims.   

 

Pastores 

Al onze reizen hebben een pastoraal of geestelijk 

programma. Dit wordt samengesteld en geleid door 

priesters, 

diakens, 

religieuzen of 

pastoraal 

werkers en 

catechisten.  

 

 

Wat verwachten we van je? 

Van jou als vrijwilliger verwachten we dat je je 

maximaal inzet om de bedevaart voor de pelgrims te 

laten slagen. Dat betekent een week lang hard werken 

en weinig tijd voor jezelf. De meeste van onze 

vrijwilligers ervaren tijdens de bedevaart zoveel 

voldoening en dankbaarheid dat ze jaarlijks graag een 

week van hun vrije tijd beschikbaar stellen.  

 

Kosten 

Van alle vrijwilligers wordt een beperkte eigen 

financiële bijdrage gevraagd. Het klinkt misschien gek 

om te moeten betalen voor vrijwilligerswerk. Toch 

kiezen we daar bewust voor. De reizen naar Lourdes, 

Banneux of andere bestemmingen zijn niet goedkoop. 

De pelgrims betalen daar vele honderden euro’s voor. 

Vanuit hun bijdrage wordt ook het grootste deel van de 

reis- en verblijfkosten voor de vrijwilligers betaald. 

Maar veel pelgrims hebben het niet breed. Een 

bedevaart is vaak een van de weinige reizen die ze zich 

kunnen veroorloven. Om de prijs voor de pelgrims zo 

laag mogelijk te houden betalen de vrijwilligers zelf ook 

een bijdrage.  

 

 

Leeftijd 

Voor vrijwilligerswerk bij het Huis voor de Pelgrim 

gelden bepaalde leeftijdsgrenzen. Er is een 

minimumleeftijd om vrijwilligerswerk te doen, maar 

ook een maximumleeftijd. We zetten graag jonge 

mensen in voor het begeleiden van pelgrims, maar het 

zal duidelijk zijn dat je een bepaalde leeftijd bereikt 

moet hebben om dit verantwoordelijke werk te kunnen 

doen. Afhankelijk van de functie waarin je komt te 

werken, is deze minimumleeftijd 16 of 18 jaar.  

Er zijn twee redenen waarom we ook een maximum-

leeftijd hanteren. Veel vrijwilligers doen hun werk voor 

de bedevaarten zó graag, dat ze er het liefste nooit mee 



zouden willen stoppen. Dat is heel positief. Maar dat 

zou betekenen dat er zelden of nooit ruimte komt voor 

nieuwe, jonge vrijwilligers. De bedevaarten hechten er 

juist veel waarde aan dat jonge mensen in de 

gelegenheid worden gesteld om zich als vrijwilliger in te 

zetten. Dit is voor de jongeren zelf belangrijk, maar ook 

voor het vitaal houden van de bedevaartorganisaties.  

 

Daarnaast is het voor ons vaak moeilijk vast stellen welk 

werk een ouder wordende vrijwilliger wel nog aankan 

en welk niet. Door een maximumleeftijdgrens te 

hanteren, is er voor iedereen een objectief moment om 

te stoppen. De leeftijd waarop je stopt met 

vrijwilligerswerk 70 jaar. De uiterlijke instapleeftijd voor 

nieuwe vrijwilligers is 60 jaar.  

 

Periodes 

Pelgrimstochten kun je het hele jaar door maken. Maar 

om organisatorische redenen hebben wij vaste periodes 

waarin onze reizen plaatsvinden. Met name de reizen 

naar Lourdes en Banneux vinden meestal plaats in 

mei/juni en september/oktober. De exacte data van de 

reizen worden altijd ruim van tevoren bekend gemaakt, 

zodat je daar bij het plannen van je vrije dagen rekening 

mee kunt houden.  

 

Beschikbaarheid 

Het Huis voor de Pelgrim heeft contact met honderden, 

misschien wel duizend, vrijwilligers. Die kunnen niet 

elk jaar allemaal worden ingezet. Het aantal vrijwilligers 

dat de reizen begeleidt, is afhankelijk van het aantal 

pelgrims dat zich inschrijft. Dit kan van jaar tot jaar 

wisselen.  

We proberen de beschikbare taken zo eerlijk mogelijk 

over iedereen te verdelen, maar soms kan het helaas zo 

zijn dat je een jaar moet overslaan.  

Huis voor de Pelgrim 

Het Huis voor de Pelgrim kent een geschiedenis die 

meer dan 100 jaar teruggaat. Verschillende Nederlandse 

bedevaartorganisaties hebben zich een paar jaar 

geleden verenigd in één nieuwe organisatie onder de 

naam Huis voor de Pelgrim. Daarnaast zijn er nog 

aparte stichtingen die gebruik maken van de diensten 

van het Huis voor de Pelgrim. Binnen de totale groep 

van vrijwilligers zijn ook enkele verenigingen actief, 

zoals de Limburgsche Brancardiersvereniging en de 

Clan des Hospitaliers Notre-Dame. Het staat iedereen 

vrij om hier wel of geen lid van te worden. We 

gebruiken graag het beeld dat in het Huis voor de 

Pelgrim veel verschillende mensen wonen. Maar ze 

hebben allemaal hetzelfde doel: pelgrims begeleiden 

tijdens hun reis naar een bijzondere religieuze plek. 

Daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken.  

 

 

 

Hoe het verder gaat 

We hopen dat je na het lezen van deze informatie zo 

enthousiast bent dat je besluit om je aan te melden als 

vrijwilliger. Vul dan bijgaand formulier in en stuur dat 

naar ons op. Afhankelijk van de werkzaamheden 

waarvoor je je inschrijft, ontvang je nadere informatie 

over je taken en het verdere verloop van de 

inschrijfprocedure. 

 

Meer weten 

Wil je meer weten over onze activiteiten? Kijk dan op 

onze website www.huisvoordepelgrim.nl  
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